Nanky de Vreeze

Zondag 4 februari Kunst-en Cultuurroute Middelburg. Thema: Zeeuwse Gasten.

Marcel Prins, mijn Friese Gast, introduceert zijn sculpturen in het Zeeuwse atelier van Nanky de Vreeze
met de volgende tekst:

Lektos idiootes je n‘ai pas de style ik heb een stiel
(bij wijze van spreken) wat ik doe is stijlloos ik bouw beelden
sterk en broos

struikelen zt. zt.
hout, acryl hout hout, acryl
22x52x10cm 22 x20x4cm 23,5x 18 x 13cm

Marcel Prins is een kunstenaar met een scherp oog voor de mogelijkheden van / met ‘waardeloos’ materiaal.
Hij gaat er niet bewust naar op zoek, maar kijkt wel altijd om zich heen eigenlijk tot op het moment dat het
materiaal hém vindt, hem triggered om nieuwe ideeén uit te werken. Daarbij blijft de gevonden vorm de start
van het werk; de fantasie en het ambacht van Marcel Prins bepalen het finale beeld.

Samen hebben wij in zijn atelier de sculpturen uitgezocht voor onze gezamenlijke presentatie.
Zijn‘bouwsels’ gaan op zoek naar de juiste plek bij mijn recent gemaakte wandobjecten.
Zij vinden elkaar!

z.t. 2023 z.t.2023 z.t.2023
houtskool, blokje, draad op kistje acryl op kistje acryl, houtskool op kistje
15x13,5x7cm 16 x 13 x6,5cm 16 x 16,5 x 4cm

tweeluik, 2023 zt. tweeluik, 2023
acryl, houtskool, latje, draad op kistje hout, acryl acryl, houtskool op kistje
16 x 27 x 6cm 29x 6 x5cm 22 x 27 x4cm

Wij heten u van harte welkom tijdens de eerste culturele wandeling op zondag 4 februari.
Mijn atelier is de hele maand februari open op vrijdag en zaterdag van 12 - 17 uur en uiteraard op afspraak.
De vlag hangt uit, de luiken staan open.

Nanky de Vreeze
Kinderdijk 10 souterrain
4331HG Middelburg
t.+31(0)6122 562 89

Voor meer informatie kunt u onze websites bezoeken:

www.nankydevreeze.nl www.marcelprins.nl




